
Turkije 20 dagen 

Het tegen de rotsen geplakte Sumelaklooster, de beroemde rotswoningen in 
Cappadocië, de kolossale konings- en godenbeelden bij Nemrut Dagi en het 
naar verluidt oudste tempelcomplex ter wereld. Het nog weinig bezochte en 
dunbevolkte oosten van Turkije verrast en boeit. 

‘Klein Istanbul’

We vliegen naar de historische kustplaats Trabzon, dat vanwege haar keizerrijke 
geschiedenis ook wel ‘Klein Istanbul’ wordt genoemd. Trabzon was een prominente 
plaats aan de Zijderoute en van groot belang voor de internationale handel tussen 
Europa en Azië. Een absolute ‘must see’ is de 13e -eeuwse Haga Sophia, nu de 
Ayasofya Moskee met prachtig bewaard gebleven fresco’s. Trabzon is ook een leuke 
stad voor een eerste kennismaking met het echte Turkse leven. 

Sumelaklooster 

De route van Trabzon naar Erzurum leidt ons door prachtige landschappen. 
Onderweg zien we al gauw het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt van de reis voor 
ons opdoemen: het Sumelaklooster. Dit imposante Byzantijnse bouwwerk is als een 
vogelnest tegen een steile rotswand gebouwd. De mistflarden, waarin het klooster 
meestal is gehuld, maken de eerste aanblik, tussen de bomen door, onvergetelijk. 
Meerdere kloostergebouwen liggen over de heuvels verspreid en er is ook een 
gastenverblijf uit 1860, een bibliotheek en een aantal kapelletjes te zien. Erzurum is 
rijk aan historische en culturele bezienswaardigheden, zoals de Yakutiye Medrese 
en de Mustafa Pasha Moskee.

Authentiek Turkije in Kars 

We reizen door naar Kars, een levendig plaatsje dicht bij de Georgisch-Armeense 
grens. Er komen hier niet zoveel toeristen, waardoor je hier het echte authentieke 
Turkije beleeft. We bezoeken Ani, in de 10e eeuw nog de indrukwekkende hoofdstad 
van het toenmalige Armenië en nu een uitgestrekte ruïnestad. Aan de voet van de 
citadel ligt een groot aantal kerken. Het kasteel van Kars is de moeite waard om te 
bezoeken. Op weg naar het stadje Dogubeyazit maken we een tussenstop bij het 
spectaculair gelegen paleis van Ishak Pasha, een schitterende combinatie van 
Ottomaanse architectuur en Perzische en Seltsjoekse invloeden. Vooral de kamers 
van de harem zijn zeer de moeite waard. Dogubeyazit heeft een lange historie en ligt 
aan de voet van de ruim 5.000 meter hoge uitgedoofde vulkaan Ararat, die het hele 
jaar door bedekt is met sneeuw. De berg is beroemd omdat hier de Ark van Noach 
gestrand zou zijn. 

Kolossale beelden op Nemrut Dagi

We rijden naar Van, rond 900 voor Christus de hoofdstad van het Urartische Rijk. 
Hier zijn nog overblijfselen van te vinden in het archeologisch museum en op de Van 



Kalesi, een hoge rots met meerdere ruïnes. We wil kan met de boot oversteken naar 
Akhtamar, een eiland met een prachtig staaltje Armeense architectuur. Je vindt hier 
een mooi gerestaureerd kerkje uit de 10e eeuw dat rijkelijk is versierd met Bijbelse 
reliëfs. De belangrijkste Koerdische stad Diyarbakir is een sfeervolle oosterse 
handelsstad aan de rivier de Tirgis. Het oude centrum is verdeeld in een Armeense, 
Koerdische, christelijke en Arabische wijk, met een gezellige bazaar en een oude 
stadsmuur van bijna zes kilometer lang. Mardin heeft een rijke geschiedenis en was 
een belangrijk handelscentrum voor de Assyriërs, Romeinen, Byzantijnen en 
Ottomanen.  

Buiten Mardin ligt het orthodoxe Deir-az-Zafaran, een van de oudste kloosters ter 
wereld van bijna 1.600 jaar oud. Vanuit Khalta beklimmen we Nemrut Dagi. Op deze 
berg liggen op meer dan 2.000 meter hoogte kolossale konings- en godenbeelden 
rondom een piramidevormige grafheuvel. De beelden zijn hier in de 1e eeuw voor 
Christus neergezet door koning Antiochus. De manshoge stenen hoofden, door 
aardbevingen gescheiden van de rompen, geven de top een onwerkelijk karakter. 

Göbekli Tepe, oudste tempelcomplex ter wereld

De voornaamste bezienswaardigheid van Urfa is de oude citadel, die op een heuvel 
boven de stad ligt. Ook zijn er delen van de oude stadsmuren bewaard gebleven. In 
de buurt van Urfa ligt een grot waarvan men aanneemt dat de profeet Abraham er 
geboren is. 

Urfa is ook de uitvalsbasis voor een bezoek aan Göbekli Tepe, voor zover bekend 
met 10.000 jaar het oudste tempelcomplex ter wereld. De stad Halfeti ligt aan de 
rivier de Eufraat en wordt langzaam door het water opgeslokt. Hierdoor ligt een 
gedeelte van de stad onder water. Als je met de boot de rivier oversteekt, kun je een 
deel van de oude stad nog onder het wateroppervlak zien liggen. Gaziantep kent 
een rijke geschiedenis en staat bekend als het centrum van de pistache-productie. In 
het Zeugma museum vind je hier prachtige fresco’s. In Adana vind je een van de 
grootste moskeeën van het Midden-Oosten. Vanaf hier is het niet ver naar Nigde, 
waar de Romeinen, Ottomanen en Seltsjoeken hun sporen hebben achtergelaten. 
Veel van de vondsten zijn te bewonderen in het Etnografische en archeologische 
museum. Buiten de stad ligt het in de rotsen uitgehakte Byzantijnse klooster 
Gumusler, een ruïne met prachtige fresco’s. 

In Cappadocië nemen we een paar dagen de tijd om het spectaculair gevormde en 
gekleurde turfstenen landschap met talloze uit de rotsen gehakte woningen en 
kerkjes te verkennen. Het gebied heeft zelfs complete ondergrondse stadjes, 
waarvan sommigen kunnen worden bezocht. Vanuit Cappadocië vliegen we terug 
naar Amsterdam. 

 


